
   

Wat voor kinderen wil God dat je opleidt  

voor Zijn eindtijdleger? 

Kinderen… 

 
die van God houden 

die God vrezen 

van moed en kracht 

die weten hoe ze opdrachten moeten aannemen 

van waarheid en integriteit 
die tevreden zijn 

die rechtvaardigheid en oordeel begrijpen 

die weten hoe ze moeten wachten 

die dankbaar zijn 

die weten hoe ze God moeten vertrouwen 

die nederige harten hebben die getrouw zijn 

DIE RESPECT HEBBEN VOOR OUDEREN 

die Gods woord hun gids maken voor het leven 

die weten hoe ze moeten werken 

die weten hoe ze moeten dienen 

die weten hoe ze moeten volharden 

die het bloed van Jezus eren die waardig zijn 

die gevuld zijn met compassie 

die niet zullen terughouden 
die een andere geest hebben 


