
 

 

Hoofdstuk 5  

Moeders zijn dienaressen 
 
“Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient.” 
(Lukas 22:27) 
 
Een dominee deelde eens een visie die hij ontvangen had over de engelen in de hemel. Er werd aan hen 
gevraagd wat ze het liefst zouden zijn als ze op de aarde mochten verblijven. Ze antwoordden dat ze 
zouden kiezen om ‘moeder’ te zijn: omdat moeders de meeste kans krijgen om te dienen.  
 
Moederschap is absoluut een dienende rol. Ik denk dat dit de reden is waarom we betere moeders worden 
naarmate er kinderen bijkomen. Heb je ook ontdekt dat dit waar is? We leren geleidelijk aan om onze 
zelfzuchtigheid los te laten en realiseren ons dat onze grootste vreugde is om anderen te dienen, in plaats 
van gediend te worden. Maar oh, hoe makkelijk is het om het te vergeten! Ik moet toegeven dat ik me 
schuldig heb gemaakt aan rondstampen in huis, en terwijl riep: “Ik lijk hier wel een slaaf!” Maar dan sprak 
de Heilige Geest in mijn hart en zegt: “Nancy, is dat niet waarvoor ik kwam?” Dat veroordeelde me en 
bracht me tot inkeer.  
 
Jezus voorbeeld 
Ons grootste voorbeeld is Jezus. De omschrijving van Jezus in Filippenzen 2:6-8 is altijd een uitdaging voor 
me. Als we het opnieuw lezen, zien we dat vers 5 zegt: “Laat daarom die gezindheid (of houding) in u zijn 
die ook in Christus Jezus was.” Dit was de houding van Jezus; het moet ook onze dagelijkse houding zijn. 
“Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar 
Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 
En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de 
dood, ja, tot de kruisdood.” 
 
Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en om Zijn leven te geven. Dit was het 
voorbeeld wat Hij gaf voor ons om te volgen: 
 
Psalm 40:8,9: ‘Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, 
om Uw welbehagen te doen.’ 
 
Markus 10:42-45: ‘En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon 
des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs 
voor velen.’ 
 
Johannes 5:30: ‘Want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.’ 
 
Johannes 6:38: ‘Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van 
Hem Die Mij gezonden heeft.’ 
 
Johannes 13:12-17: ‘U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de 
Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een 
voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan… Als u deze dingen weet, zalig bent 
u als u ze doet.” 
 
Romeinen 15:3: “Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd.” 
 
1 Petrus 2:21 roept ons op om in de voetstappen van Jezus te gaan: ‘Want hiertoe bent u geroepen, omdat 
ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou 
navolgen.’ 



 

 

 
1 Johannes 2:6: ‘Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 
 
Waarom denken we dat wij niet hoeven dienen als Jezus Christus, de Zoon van God, Degene Die alle dingen 
gemaakt heeft en voor Wie alle dingen gemaakt zijn, kwam om te dienen? 
 
Een eeuwig principe 
Markus 8:35: ‘Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal 
verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.’ Deze woorden van Jezus zijn een 
eeuwig principe dat geldt in elk aspect van het leven, inclusief moederschap. Soms heb je het gevoel dat je 
je leven verliest als je overspoeld wordt met vieze luiers, of de was doet, aan het schoonmaken bent en 
constant bezig bent met de zorg voor kleine kinderen. Denk op deze momenten aan dit principe. Als je je 
leven verliest in het dienen van je gezin en anderen, zul je je leven vinden.  
 
Lukas 17:7-10: ‘Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte 
slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen.’ 
 
Het geheim van regeren 
Toen Rehabeam (de zoon van koning Salomo) bijna koning van Israël werd vroeg hij advies over hoe hij zou 
moeten regeren. De oudsten die ook zijn vader advies gaven zeiden tegen hem: “Als u heden een dienaar 
voor uw volk wilt zijn, en als u hen dient, hun antwoord geeft en goede woorden tot hen spreekt, dan zullen 
zij alle dagen uw dienaren zijn” (1 Koningen 12:7). Deze woorden worden niet gesproken tegen een 
dienaar, maar tegen iemand die op het punt staat om koning te worden van het (in die tijd) rijkste 
koninkrijk op de aarde.  
 
God heeft jou ook een koninkrijk gegeven om te regeren. Hij geeft de taak van het managen van je gezin en 
huishouden in jouw handen. Als algemeen directeur van je huis zou je dit met dezelfde houding moeten 
doen, de houding van het dienen. Het is de geest van dienen wat je een goede heerser maakt. Dat is het 
geheim van goed leiderschap.  
 
Verdrietig genoeg volgde Rehabeam het advies niet op, en verloor hij de 10 stammen van Israël. Verlies je 
autoriteit niet. Omarm de geest van dienen. 
 
Je verliest nooit bij geven 
Wist je dat van alle dieren in de wereld, het schaap de grootste gever is? Het hele jaar door groeit bij het 
trouwe schaap de wol, niet voor zichzelf, maar om het weg te geven. Een keer of twee keer per jaar wordt 
een schaap naar de schaapscheerder gebracht waar al de wol wordt afgeschoren. Het schaap geeft geen 
krimp, maar het is gewillig en onderdanig. Jesaja 53:7 vertelt ons van Jezus, het Lam van God ‘als een 
schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open’ 
 
Mijn vader, Ivan Bowen, die nu overleden is, ontwierp de manier waarop nu scheren over de hele wereld 
wordt uitgevoerd, en hij was in zijn tijd de snelste scheerder in de wereld. Hij en zijn broer, Sir Godfrey 
Bowen, bevorderden de wolindustrie over de hele wereld. Ik houd van wat mijn oom schreef in zijn boek: 
‘Waarom! de schaapherder’: 
 
“Hoe indrukwekkend is het gezicht van een gevend schaap. De zachte, kostbare wol, welwillend 
bijgedragen door een nederig schaap, die, nadat het geschoren is, ontkleedt, en een beetje koud, alles 
heeft gegeven wat het had. Wat een wonderlijk offer! En als het eenmaal geschoren is, gaat het schaap 
weer terug, de wei in, waar het weer van voren af aan begint. Het schaap maakt er geen gedoe van, wacht 
niet op een compliment voor de wonderlijke fleece, want het heeft gegeven zoals een schaap altijd doet, 
omdat het daarvoor geboren is, dit is waarvoor het leeft: om alles te geven wat het heeft… Hoe meer we 
geven, hoe meer we ontvangen. Hoe meer we weggeven, des te meer er terugkomt. Hoe meer we dienen, 
des te meer groeien we in geluk, tevredenheid en vrede in de ziel.” 
 



 

 

Lieve moeder, als één van Gods schapen: je bent geboren om te offeren, geboren om te geven, geboren om 
alles wat je hebt te geven. En als je alles gegeven hebt, keer op keer, groei je in je geestelijkheid en word je 
verkwikt om meer te geven. Dit is je leven als een schaap. En zal ik je iets verklappen? Je verliest nooit als je 
geeft op de manier zoals Jezus zei in Markus 8:35. 
 
Andere voorbeelden in de Bijbel 
Mozes 
Hebreeën 3:5: Mozes was ‘trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar.’ 
 
David 
Ik houd van de beschrijving van David in psalm 78:70-72: ‘Hij verkoos Zijn dienaar David en haalde hem bij 
de schaapskooien vandaan. Van achter de zogende schapen deed Hij hem komen om te weiden Jakob, Zijn 
Volk, en Israël, Zijn eigendom. Hij heeft hen geweid met een oprecht hart en hen geleid met een zeer 
bekwame hand’. Koning David leidde, hoedde ze, en voedde ze als een dienaar. En zoals je weet, is voeden 
een bediening.  
 
Handelingen 13:36: ‘David ontsliep nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had.’ 
 
Martha 
Johannes 12:2: ‘Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende.’ Is het jouw vreugde om 
te dienen in de keuken – maaltijden te verzorgen en te bereiden? Dit hoort allemaal bij de dienende rol van 
ons moederschap. 
 
Febe  
Romeinen 16:1 en 2: ‘En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente…want ook 
zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf.’ 
Het woord ‘dienaar’ in dit gedeelte is diakonos. Dit betekent ‘wachten op anderen, aan de tafel of in andere 
plichten’. Sommige commentaren geloven dat het van het stamwoord ‘diaconis’ komt, wat betekent 
‘werken in het stof’. 
 
Paulus 
In 1 Korinthe 9:19 bekent Paulus: “Want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf 
gemaakt om meer mensen te winnen.” 
Paulus zijn houding was niet: “Als ik wat moet dienen, dan kan ik dat beter maar doen.” Nee, hij maakte 
zichzelf tot een dienaar! Lees Romeinen 1:1; 3:7; 1 Korinthe 15:10; 2 Korinthe 11:23-28; Filippenzen 1:1; en 
Kolossenzen 1:23 en 25. 
 
In 2 Korinthe 5:15 openbaart Paulus de weg hoe God wil dat we leven in dit leven: ‘En Hij is voor allen 
gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen 
gestorven en opgewekt is’. Dit is de verlossing die we krijgen in het kruis van Jezus Christus. We mogen niet 
langer voor onszelf en voor onze verlangens leven, maar voor Hem die voor ons gestorven is. Als we de 
openbaring van dit principe zien, maakt dat ons vrij. De dienende rol wordt dan onze vreugde, niet onze 
gevangenschap.  
 
Paulus zei ook in Galaten 5:13: “maar dien elkaar door de liefde.” 
 
Een slaaf 
In Titus 1:1 belijdt Paulus opnieuw dat hij een slaaf is: “Paulus, een dienstknecht van God.” “Ik ben een 
dienaar van de Koning der Koningen” verkondigt hij. Ik weet zeker dat ieder van ons dit als getuigenis wil 
hebben. Het klinkt gewichtig hé? Het woord dat Paulus gebruikt is doulas en betekent ‘een slaaf, iemand 
die in een permanente relatie is om een ander te dienen, iemand die de wil heeft om volledig op te gaan in 
de wil van de ander.’ Dit geraakt aan de kern van de zaak, nietwaar? 
 



 

 

Een slaaf is altijd bereid om de wil van zijn meester te doen. Hij/Zij is geen rebel of tegenspreker, maar 
verheugd zich in het doen van de wil van de Meester. Als we echt Gods dienaars zijn, zal het bij ons thuis 
beginnen. Het is makkelijk om een dienaar te zijn van God als je aan het zingen bent in een koor, een 
Bijbelstudie leidt, of op zendingsreis gaat. Het is niet zo eenvoudig om je man te dienen in plaats van jezelf, 
en als een moeder het huis te dienen. Maar dit is de werkelijkheid: als we ons verheugen in het dienen van 
onze man en ons gezin, dienen we God echt.  
 
Is dit de houding die we hebben bij het dagelijks werk, bij de constante onderbrekingen en uitdagingen 
waar we elke dag thuis mee te maken hebben? Is onze reactie: “Ik vind vreugde, Mijn God, om Uw 
welbehagen te doen” (Psalm 40:9)? Jezus beleed deze woorden in reactie op het verlaten van de 
heerlijkheid van de hemel, mens geworden om te sterven en Zijn bloed te vergieten voor onze zonden. 
Hiermee vergeleken is wat wij het hoofd moeten bieden een schijntje. 
 
Een dienaar doet zijn plicht, maar er is een hoger niveau. Jezus zei in Johannes 14:21: “Wie Mijn geboden 
heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben en 
Mijzelf aan hem openbaren.” 
 
Opnieuw in Johannes 15:14 en 15 zegt Jezus: “U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u 
niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u 
alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.” 
 

- Wees liever in plaats van dienstplichtige: een liefdesslaaf! - 
 
Getrouwe dienstknechten 
Colossenzen 4:7: 'Tychikus… de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere.” 
Colossenzen 1:7 en 4:12: “Epafras … een dienstknecht van Christus” 
1 Thessalonicenzen 3:2: ‘Timotheüs… onze broeder en Gods dienaar.” (Romeinen 16:21 en Filippenzen 1:1) 
Jakobus 1:1: ‘Jakobus, een dienstknecht van God.’ 
2 Petrus 1:1: ‘Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus.’ 
Judas 1:1: ‘Judas, een dienstknecht van Jezus Christus.’ 
Openbaring 1:1: ‘Aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.’ 
 
Net als Paulus, maakten deze trouwe dienaren van de Heere zich niet bekend als apostel, dominee, of 
leraar, hoewel ze op krachtige wijze gebruikt zijn in de eerste tijd van de kerk. In plaats daarvan is ‘dienaar 
zijn’ hun enige aanspraak op roem. 
 
Wees bemoedigd, lieve moeder. Als je dient in je huis volbreng je een machtig werk. God ziet jouw ‘arbeid 
van liefde’ en je zult je eeuwige beloning ontvangen. Je zult de woorden van Jezus horen uit Mattheüs 
25:21: “Goed gedaan, goede en getrouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u 
aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.” Lees ook Lukas 12:37,38,42-44. 
 
Een vraag: wat zijn de woorden die je zal horen van Jezus? “Goed gedaan, goede en getrouwe slaaf.1” Zie je 
het woord ‘dienstknecht’? Jezus zei niet: ‘getrouwe leider’, ‘getrouwe kerkmedewerker’, ‘getrouwe 
aanbiddingsleider’, ‘getrouwe leraar’, maar ‘getrouwe dienstknecht’! Je beloning in de eeuwigheid volgt op 
het dienen als dienstknecht.  
 
Vanuit het hart 
Kan ik je ten slotte aanmoedigen om niet alleen te dienen omdat je het moet doen en omdat je ‘alle dingen 
moet doen omdat anders niemand het doet’ maar doe het vanuit je hart: als voor God.  
Je houding maakt alles anders.  
 

                                                 
1 Noot van de vertaler: In het Engels staat er dienstknecht.  



 

 

- Als je jezelf de taken oplegt, voelt het als zwoegen; als je de Heere dient vanuit je hart, wordt het 
vreugde. - 

 
Efeze 6:6 en7: ‘Niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus; doe zo van harte de 
wil van God, en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen.’ 
 
Kolossenzen 3:23: “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor de mensen.” 
 
  



 

 

Gespreksvragen hoofdstuk 5 – Moeders zijn dienaressen 
 
 
1. Hoe liet Jezus een voorbeeld van dienen zien? 
 
 
 
 
 
 
2. Lees en mediteer Deuteronomium 28:47. Op welke manieren kan jij je gezin met vreugde dienen? 
 
 
 
 
 
 
3. Schrijf op of deel gebieden in je leven waarin jouw zelfzucht negatieve invloed uitoefent op je familie. 

Wat ga je eraan doen om deze houding te veranderen? 
 
 
 
 
 
 
4. Hoe verhoudt het concept van de samenleving ‘opkomen voor je eigen rechten’ zich met de 

Bijbelgedeelten die we hebben gelezen in dit hoofdstuk? 


