
Gods richtlijnen en zegen voor vandaag 

Elke morgen nieuw naar 1 Thessalonicenzen 5:12-24 
 

Lieve kinderen, 

Erken papa en mama vandaag die voor en met jullie werken, 

die jullie leiding geven en terecht wijzen. 

Acht hen uitermate hoog in liefde, vanwege hun werk. 

Leef in vrede met elkaar. 

Papa en mama, wijs hen die slordig leven terecht, 

bemoedig de moedelozen, ondersteun de zwakken, heb met alle geduld. 

Kinderen, pas op dat je elkaar geen kwaad met kwaad vergeldt. 

Maar jaag altijd het goede na, voor elkaar en voor iedereen. 

Verblijd je te allen tijd. 

Bid zonder ophouden. 

Dank God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus voor ons allemaal. 

Blus de Geest niet uit. 

Veracht de profetieën niet. 

Beproef alle dingen, behoud het goede. 

Onthoud je van elke vorm van kwaad. 

Moge de God van de vrede Zelf, jullie geheel en al heiligen. 

En moge jullie geheel oprecht geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de 

komst van de Heere Jezus Christus.  

Hij Die jullie roept is getrouw: Hij zal het ook doen! 

Amen! 


